
Kom op visite bij “De Oldenhave”!

Proef van cultuur en 
kunst, vergezeld van 
diverse hapjes, zoals zelf-
gemaakte zuurkool.

Luister naar verhalen 
over het slachten van 
varkens en het verwerken 
van groenten.

Kijk naar een varken aan 
de ladder en een kunste-
naar die schildert.

Kinderen schilderen 
veestapel, gaan in ouder-
wetse kleding op de foto 
of kunnen pony rijden.

16 november 2013



“Kom langs en geniet van wat het eigen erf zoal biedt...

Van een heerlijk stukje vlees tot groenten uit de moestuin 

of het smaakvolle fruit uit de boomgaard”

16 november 2013
10.00 tot 16.00 uur

Boerderij “De Oldenhave”
Eekstraat 16 in Doesburg

Bezoek de slachtdag op

www.ijsselhoeven.nl


